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Transformatiemomenten van Pluto

Dit is deel 2 dat gaat over de transformatiemomenten van Pluto, als een van de belang-

rijke transformatiemomenten in het leven, beschreven vanuit de kosmische astrologie,

de astrologie van de Kern en haar Kernkwaliteit. Pluto vertegenwoordigt de energie van

transformatie, macht en onmacht. Zij activeert het ZIJN en leven vanuit je Kern als haar

boodschap begrepen wordt.

‘ rorige maand kon je lezen over de belangrijkste
levensles en transformatiemoment van Pluto;
Het ‘Kraken van Pluto’, wat meestal plaatsvindt
zo rond je 38ste levensjaar. Als je dit proces aangaat en
door de (doods)angst heen gaat, dan komt er dus veel
energie vrij voor andere zaken. Je kunt gaan leven vanuit
je kracht. Pluto is dan ‘gekraakt’, het proces is doorleefd,
maar helaas nog niet altijd begrepen. Dit komt doordat
tijdens deze astrologische activatie, het proces van (tran-
sit) Pluto vierkant (radix) Pluto, alles in je leven mee-
werkt om jou door dit proces heen te duwen. Je kunt niet
anders, je MOET door de angst heen en gaat gevoelsma-
tig dood, maar je kracht herrijst uiteindelijk als een feniks
uit de as. Voor iedereen ligt deze grote angst weer op een
ander levensgebied. Bijvoorbeeld een angst voor groepen
mensen, angst voor God, angst voor verlies of vervor-
ming in communicatie, angst voor verbinding of juist
angst voor verlies van verbinding.

Oude patronen

Vaak verval je later weer in oude patronen en houd je
jezelf weer gevangen in macht en onmacht. Dan is het
belangrijk om opnieuw door dit plutonische proces heen
te gaan. Je kunt nu de angst hanteren en omzetten naar
kracht, die ervaring heb je opgedaan. Het is van belang
dat deze opgedane ervaring herinnert wordt en opnieuw
wordt ingezet. Zodat je kunt blijven leven vanuit je
kracht. Daarbij moeten we dus zelf actief ons bewustzijn
en kracht inzetten en blijven inzetten.

Nieuwe groeikansen

Mocht je na dit proces weer in oude patronen van
onmacht en macht vervallen zijn, dan biedt het leven je
in de tijd weer opnieuw een opening en groei in dit pro-
ces. Voor de meeste mensen is zo rond je 50ste levensjaar
het proces van (transit) Pluto driehoek (radix) Pluto weer
actief. Voor mensen geboren rond 1930 was dit rond het
60ste levensjaar en voor de huidige jongeren geboren
rond 1990 zelfs pas rond hun 65ste levensjaar. Pluto gaat
nu op topsnelheid door ons zonnestelsel heen. In het ver-
leden en de toekomst valt de leeftijd van de Pluto-activa-
ties dan ook op latere leeftijd.

Met eenvoud in je ZIJNskracht

In dit proces heb je de wind mee. Alles in je leven is erop
gericht om jou in je kracht te zetten. Je kunt heel eenvou-
dig in de acceptatie zijn. Het is gewoon zoals het is. Je
hoeft niets te veranderen, situaties niet, jezelf niet, maar
de ander ook niet. Je verliest geen energie meer aan
zaken die jou, de situatie of de ander niet dienen.
Daardoor kom je eenvoudig in verbinding met je innerlij-
ke ZIJNskracht.

Het leven is dan een stroom van
toevalligheden en synchroniciteit

De angst voorbij

Om deze heerlijke en vooral krachtige periode in je leven
van Pluto driehoek Pluto te kunnen beleven, moet je
kracht wel vrijgemaakt zijn. Het vrijmaken van je kracht
gebeurt in het eerste grote proces van Pluto zo rond je
38ste levensjaar. Als je deze levensles/proces van Pluto
niet hebt doorleefd, maar in angst bent blijven hangen,
dan moet je nu eerst die angst nog loslaten om echt in je
kracht te kunnen zijn. Pas na het loslaten van de
(doods)angst en het durven accepteren dat het is zoals
het is, kun je de vruchten plukken van dit levensproces,
waarin alles lijkt mee te zitten. Je leeft dan voorbij macht
en onmacht. In totale openheid richt je je op mogelijkhe-
den voor het inzetten van kracht, in plaats van je te rich-
ten op angst, voor wat deze levensstroom van ZIJN even-
tueel zou kunnen blokkeren.

Daarmee verwerf je stabiliteit in je leven. Je volgt je eigen
levensstroom en staat op een vanzelfsprekende manier
voor het doen van jou ding. Angst en de blokkerende
situaties worden zo niet opgeroepen en krijgen geen aan-
dacht, omdat jij je daar helemaal niet op richt. Je volgt
gewoon je eigen koers. Je kunt buiten situaties van macht
en onmacht blijven en daardoor helder blijven zien waar
je pad ligt en jouw kracht en kernkwaliteit kunnen wor-
den ingezet.
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Daarom is Pluto de wachter op de drempel om het ZIJN
te ervaren. Als er geen behoefte meer is aan controle en
het beheersen van anderen en jezelf, maar alles er mag
zijn, gewoon zoals het is, dan leven we vanuit totale
openheid en dan kan ‘het grote niets’, het ZIJN, zich
opbouwen. Dan is het mogelijk dat jouw kern, de bron,
hoger dimensies en jouw persoonlijke kernkwaliteit (de
Zwarte Maan) door je heen gaan werken. De kracht van
Pluto moet beheerst worden, helemaal eigen zijn, om
werkelijk open te kunnen leven, zonder verborgen agen-
da en angst voor, stel dat...

Medeschepper ZIJN

Pluto heerst over het onderbewuste. Heb je deze levens-
lessen begrepen, dan heb je de toegang tot het onderbe-
wuste verworven. Er is geen ruimte meer voor dualiteit
en afgescheidenheid van het onderbewuste. Alles wat we
hebben afgewezen in onszelf (en de ander) en daarmee
hebben verwezen naar het onderbewuste en daar wordt
vastgehouden, mag en kan geheeld worden. Niets wordt
veroordeeld of mag er niet zijn. Niets wordt nog verwe-
zen naar het onderbewuste. Alles mag de natuurlijke
plek innemen in het geheel, waardoor de stroom van het
leven en de Bron kunnen stromen. Er is dan geen blinde
vlek meer naar een negatief onderbewuste, dat dualiteit
vasthoudt en creéert, maar alleen openheid, onderzoeken
en ZIJN. We hoeven dan alleen de stroom te volgen en
mee te werken als medeschepper. Dan komen we als
mens eindelijk in onze eigenlijke functie om hemel en
aarde te verbinden als medeschepper van het alomvat-
tende. Ieder vanuit de eigen unieke kernkwaliteit.

Kosmische kernkwaliteit

| In het decembernummer 2008 van Spiegelbeeld (zie

www.inzichten.com), leg ik uitgebreid uit wat die per-
soonlijke Kosmische kernkwaliteit nu eigenlijk is. Ik zal
nu nog even kort de essentie benoemen. Het is onze
Godsvonk, jouw persoonlijke verbindingen met de Bron.

1 Het is jouw unieke stukje van de eenheid, jou specialis-

me. Je hebt vanaf de oerknal ervaring opgedaan met dit
stukje bewustzijn van de eenheid, waardoor je dit unieke
specialisme van de eenheid hebt leren gebruiken in de
dualiteit en kunt vormgeven.

ZIJN

Als er geen controle en alleen maar openheid is, dan
komen we dus in het grote NIETS, het ZIJN. Alles mag
gewoon zijn wat het is en daarom kan alles zijn natuurlij-
ke plaats in het geheel in nemen. Je wordt dan een multi-
dimensionaal kanaal voor de energie van ZIJN van de
Bron en jouw persoonlijke kernkwaliteit kan zich mani-
festeren in de materie. Dit ZIJN vormt een veld waarin
eenheid kan bestaan. Het leven is dan een stroom van
toevalligheden en synchroniciteit. Alles valt in elkaar en

| het klopt. Dat is wat het veld van eenheid in de materie

creéert. Als je vanuit dit veld anderen ontmoet, is het
mogelijk om vanuit eenheid samen te ZIJN, te helen en
vanuit het hart te leven, vanuit innerlijke stilte en rust.

ZIJN in de huidige realiteit

Er zijn nog meer individuele activatie momenten in het
leven waarin Pluto ons levenslessen leert, maar de fase
rond je 38ste en 50ste zijn wel erg belangrijk in onze groei
naar eenheid. De huidige realiteit op dit moment is, dat
sommige van ons af en toe en in de toekomst steeds
vaker en langer in deze staat van ZIJN zullen verkeren.
We zijn aan het ontwaken en komen meer en meer in
onze kracht. De boodschap van Pluto wordt steeds beter
begrepen en toegepast. We zullen vanuit onze innerlijke
kracht en bewustzijn actief zelf en steeds opnieuw een
opening moeten creéren voor het ZIJN, waardoor duali-
teit omgezet kan worden naar eenheid. Daarin mogen we
onze Kosmische kernkwaliteit herinneren, ontdekken en
groeien naar steeds meer leven vanuit eenheid, als mede-
scheppers van de alomvattende stroom van de Bron.
Hierin is de Kosmische astrologie een liefdevolle en
inzichtgevende gids.
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